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Onderbouw

MAG IK MEEDOEN?
Auteur: John Kelly
Uitgeverij: Veltman Uitgevers (€12,50)

Eend wil graag nieuwe vrienden maken. Hij 
vraagt aan Leeuw of hij lid mag worden van de 
Leeuwenclub. Leeuw vraagt hem of hij goed 
kan brullen. Eend ademt diep in en maakt een hele harde... kwaak. 
De kwaak lijkt helemaal niet op de brul van een leeuw. Eend mag 
niet bij de club. Vervolgens probeert Eend het bij de Slangenclub 
en de Olifantenclub, maar hij kan niet slissen als een slang of 
tetteren als een olifant. Eend is verdrietig. Maar dan krijgt hij een 
fantastisch idee. Een eenvoudig, leuk verhaal over vriendschap. 
Het taalgebruik is eigentijds en toegankelijk. Er zijn veel korte 
dialogen waarbij sommige stukjes tekst in een tekstballon staan. 
Het lettertype is groot en duidelijk. Kernwoorden zijn vet en extra 
groot gedrukt. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met cartooneske, 
herkenbare tekeningen die een of twee pagina’s beslaan. Zowel de 
figuren als de achtergrond zijn fel en vrolijk gekleurd. We zien veel 
lieve en grappige dieren waaronder een woeste leeuw, een stoere 
slang, een geleerde olifant en een koddige eend. Een fijn en vrolijk 
prentenboek. 

Onderbouw

HET GEHEUGEN VAN EEN OLIFANT
Auteur: Wessel Sandtke & Jan Jutte
Uitgeverij: Lemniscaat (€13,95)

Ezeltje gaat een feest geven en is vroeg op pad 
om in de winkel van Olifant allerlei lekkers en 
feesthoedjes te kopen. Onderweg komt hij zijn 
vrienden tegen: Leeuw, Uil, Kat, Aap en Kikker. Als ze horen waar 
Ezeltje naar op weg is, vragen ze hem om een boodschapje mee te 
nemen. Ezeltje zegt tegen iedereen ja. Eenmaal in de winkel is hij 
alles vergeten. Hij gaat snel terug om het nog eens te vragen, maar 
weer vergeet hij alles. Olifant leert hem een trucje: denk terug aan 
de weg die je gelopen hebt en wat je hebt gezien. Het werkt! Alle 
dieren krijgen hun boodschap, maar oeps! waar zijn Ezeltjes eigen 
feestspullen? 

Een ruim en prachtig verzorgd prentenboek met stevig glad papier. 
De karakteristieke, zacht ingekleurde en zwartomlijnde illustraties 
van Jan Jutte in onder meer collage- en stempeltechniek vormen 
samen met de eenvoudige, goedlopende tekst een smaakvol en 
vrolijk geheel. De paarse schutbladen zijn bedrukt met Ezeltje(s) in 
allerlei houdingen. Voorlezen, genieten van de prenten en praten 
over vergeten en onthouden

Onderbouw

HET GEWELDIGE GROTE 
VRIENDJESBOEK 
Auteur: Mary Hoffman
Uitgeverij: Ploegsma (€14,99)

Het geweldige grote vriendjesboek van Mary 
Hofman en Ros Asquith is één van de kerntitels 
voor de komende Kinderboekenweek die als 
thema vriendschap heeft. De boeken voor die lijst worden vooral 
geselecteerd op bruikbaarheid voor lesmateriaal op scholen. In die 
zin is de keuze voor dit  boek goed te begrijpen.

In dit boek komen veel facetten van vriendschap aan de orde. Het 
ogenschijnlijk vanzelfsprekende begrip wordt in partjes gesneden 
en op een speelse en open manier geanalyseerd. De pagina’s rond 
de eerste vraag ‘Wat is een vriend?’ zijn omgeven met vraagtekens 
en mag zelf worden ingevuld. Is het iemand van wie je houdt, met 
wie je graag speelt of dichtbij woont? Vervolgens gaat het over het
maken van vrienden, beste vrienden en het verschil tussen familie 
en vrienden en de vriendengroep. En over soorten vrienden 
(dieren, knuffels en fantasievrienden), het maken van vrienden en 
soms ruzie krijgen of afscheid moeten nemen. Het hele palet dus.

Mary Hofmann, vooral bekend van de Stravaganza-serie, vertelt in 
eenvoudige taal wat vriendschap omhelst. ‘Soms is het juist leuk 
om vrienden te hebben die heel anders zijn’ en ‘Het is fijn om te 
weten dat je sommige vrienden nog steeds zult kennen als je groot 
bent’. Niet erg ingewikkeld en ook niet heel diepgaand maar voor 
deze leeftijdsgroep precies goed. Het is een beginnerscursus en alle 
oneffenheden komen vanzelf op het pad. De heldere illustraties 
van Ros Asquith zijn verfrissend in hun naïviteit en vooral heel 
doelmatig. De afwisseling tussen kindertekeningen en gewone 
illustraties werkt uitstekend.

Maar het meest geslaagde aan dit Engelse prentenboek is de 
enorme diversiteit, die in ons land helaas minder vanzelfsprekend 
is. Er zijn veel donkere maar ook Aziatische kinderen en ouders te 
zien als ook kinderen met een handicap of beperking. Bijvoorbeeld 
een jongen in een rolstoel, eentje met een stomparmpje en een 
meisje met een lui oog. Het valt op en dat zou eigenlijk niet moeten.
Het geweldige grote vriendjesboek is niet bijzonder kunstzinnig 
en in juist daarom het ultieme handboek voor de komende 
Kinderboekenweek
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Middenbouw

DIKKE VIK EN VIEZE LIES WORDEN 
VRIENDEN
Auteur: Sunna Borghuis
Uitgeverij: Gottmer (€13,99)

De nieuwe jongen in de klas krijgt al meteen 
een bijnaam: Dikke Vik! Lies (ik-figuur) vindt 
hem stom en sloom, geen type om vrienden 
mee te worden. Zij wil liever de populaire Merel als vriendin, die 
ruikt zo lekker. Vik is echter niet zo suf als Lies denkt. Hij reageert 
vlot genoeg, als zij na schooltijd een oud vrouwtje bewegingloos 
op de grond zien liggen. En als Lies’ moeder na een avondje uit 
niet thuiskomt, belt zij Vik om raad. Trouwens, hij kan nog leuke 
plannetjes bedenken ook. 

Eerste deel in een vrolijke serie over twee buitenbeentjes die 
vrienden worden. Lies is een sleutelkind; haar moeder werkt de 
hele dag. Vik woont bij zijn vader die een café runt. Op school 
hebben zij allebei een bijnaam, bedacht door pestkop Bram. Het 
dagelijkse schoolleven, gezien door de ogen van Lies, wordt luchtig 
en soms humoristisch beschreven. De achttien genummerde 
hoofdstukken - met subtitels - zijn vrij kort en rijk voorzien van 
grappige, cartoonachtige tekeningen in kleur die uitstekend bij het 
verhaal passen. Zij zitten vol dynamiek, sfeer en leuke details. Leuk 
detail is dat beide o’s in ‘hoofdstuk’ telkens een gezichtje zijn, met 
een uitdrukking die bij dat hoofdstuk past.

Middenbouw

SOFIE EN DE OLIFANTEN 
Auteur: Edward van de Vendel
Uitgeverij: Querido (€15,99)

Sofie logeert bij haar opa en oma. Kees, een 
gepensioneerde olifantenverzorger, logeert 
ook bij opa en oma. Kees vertelt vaak prachtige 
verhalen over zijn tijd in de dierentuin. Sofie en haar vrienden 
Billie en Timmie luisteren maar wat graag naar de spannende, 
avontuurlijke olifantenverhalen van Kees. Ondertussen doet oma 
heel geheimzinnig, want ze heeft een bijzondere verrassing voor 
Kees en Sofie in petto. 

Een leuk verhaal over het nieuwsgierige meisje Sofie en haar 
vriendjes die door de verhalen van Kees van alles over olifanten 
leren. Een klein deel van het verhaal wordt in stripvorm verteld. 
De rest van het verhaal is royaal geïllustreerd met vrolijke, 
felgekleurde, cartooneske illustraties. Als extraatje staan er ook 
leuke olifantenweetjes en geinige stripjes in. De auteur schreef al 
veel jeugdboeken, waarvan een flink aantal in de prijzen viel. Dit 
boek is het zesde, los te lezen deel uit de serie rondom Sofie. Een 
fijn, vrolijk en aantrekkelijk (voor)lees- en informatieboek.
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Bovenbouw

HET MINISTERIE VAN OPLOSSINGEN 
EN DE VERDWENEN VAN GOGH
Auteur: Sanne Rooseboom
Uitgeverij: Van Goor (€14,99)

Het Ministerie van Oplossingen heeft een 
nieuwe zaak!
Nu het Ministerie van Oplossingen opnieuw 
is opgericht, kan Nina niet wachten om aan 
de slag te gaan samen met Alfa, Ruben en mevrouw Vis. Het 
Internationaal Genootschap stuurt een bericht dat ze kunnen 
beginnen zodra de laatste openstaande zaak is opgelost. Een 
onopgeloste zaak? De kinderen duiken samen met mevrouw Vis in 
de archieven en ontdekken dat er inderdaad een zaak is uit 1953 
waar het Ministerie nooit een oplossing voor heeft gevonden: de 
zaak van de vermoorde huisbaas en de verdwenen Van Gogh. 

Het Ministerie gaat meteen aan de slag, maar het is niet 
gemakkelijk om aan informatie te komen uit die tijd, en daarbij 
worden ze nog steeds in de gaten gehouden door de Zilvermannen. 
Zullen ze de zaak alsnog ongemerkt tot een goed einde kunnen 
brengen? 

Auteur Sanne Rooseboom heeft een vermakelijk boek geschreven dat 
aanzet om door te lezen/ Het is duidelijk dat de auteur veel plezier 
beleeft aan het schrijven van haar verhalen. De taal is levendig en 
perfect op maat van het doelpubliek (10+).’
- Hebban.nl 

Roald Dahl in een nieuw jasje.
- Boekenkrant

Bovenbouw

UKKEPUK 
Auteur: Roos Vink
Uitgeverij: Kluitman (€9,99)

De bekendste brugpieper van Nederland 
heeft een eigen boek!
Roos Vink is de allerkleinste en jongste 
brugklasser op de grootste school van het land: Het Enigmacollege. 
Ze vindt de grote school verschrikkelijk, het liefst zat ze nog op 
haar gezellige basisschool. Gelukkig heeft ze leuke vrienden en is 
het thuis altijd superfijn. De strips van Roos Vink staan al tien jaar 
wekelijks in Tina. Roos heeft daardoor al veel fans. In Ukkepuk! 
staan korte verhalen en een verzameling van losse strips van één 
pagina, allemaal over de begintijd op de middelbare school.

In 2018 verschijnt deel 2, waarin Roos een zusje krijgt.


